
 

 

  

Zondag 24 november 2024 

Eeuwigheidszondag 
 

Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn 
Adres : Provincialeweg 37, 9864 PA Kornhorn, tel. 0594-658289, scriba@cgkkornhorn.nl 

Website: www.cgkkornhorn.nl 
 

  

LITURGIE  

Dienst, 09.15u. ds. R. Sietsma 

 

Dienst, 14.00u. br. K. Nijenhuis 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken Paaskaars en lezen Jakobus 1 vers 17 

Zingen, LvdK: Psalm 99 vers 1 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen, LvdK: Psalm 84 vers 1 en 2 

Leefregels van God 

Zingen: Opwekking 642 

Gebed met voorbede en dankzegging 

Kindermoment 

Kinderlied: Elke stap 

Bijbellezing: NBV’21 1 Korinthe 10 vers 1-13 

Preek: ‘God is trouw, Hij geeft uitkomst,  

            ondanks de gevaren die er zijn’ 

             (preektekst: Psalm 84 vers 12) 

Zingen: Opwekking 727 

Kinderen komen terug 

Dankgebed 

Collecte 

Zingen: NLB 416 vers 1, 2 en 3 (we staan) 

We ontvangen de zegen van de Here (we staan) 

 

 

Welkom en mededelingen  

Zingen: Opwekking 123 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Geloofsbelijdenis (we staan)  

Gebed 

Bijbellezing: NBV’21 Psalm 103 

Overdenking: ‘Wie is God?’ 

Luisterlied: De mensen die we missen - Sela 

Moment van stilte om te gedenken wie  

          ons ontvallen zijn (we staan) 

 

Zuster Annie Veenema - Pot 

Geboren: 25-07-1938 - Overleden: 14-01-2024 

Lezen: BGT Psalm 37 vers 5 

Zingen: JdH 140 vers 1 en 2 

 

Broeder Jacob Horneman 

Geboren: 09-05-1943 - Overleden: 06-05-2024 

Lezen: NBV’21 Psalm 32 vers 8 

Zingen, OB: Psalm 68 vers 10 

 

Zuster Margriet Swieringa - Westerhof 

Geboren: 17-07-1942 - Overleden: 16-05-2024 

Lezen: NBG’51 Romeinen 8 vers 38 en 39 

Zingen: JdH 256 

 

Zuster Antje Vaatstra - Plantenga 

Geboren: 25-07-1941 - Overleden: 15-06-2024 

Lezen: NBV’21 Psalm 23 

Zingen: JdH 836 

 

Zuster Martje Reitsema - Hovius 

Geboren: 13-09-1951 - Overleden: 27-06-2024 

Lezen: NBV’21 Psalm 71 vers 3B 

Zingen: JdH 283 

 

Zuster Martje de With 

Geboren: 02-05-1933 - Overleden: 28-06-2024 

Lezen: NBG’51 2 Korinthe 12 vers 9A 

Zingen, OB: Psalm 43 vers 3 en 4 

 

Zuster Aafke Bosma - Wijma 

Geboren: 10-12-1937 - Overleden: 05-07-2024 

Lezen: HSV Lucas 22 vers 32A 

Zingen, LvdK: Psalm 84 vers 1 en 2 
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Bijbellezing: HSV Openbaring 21 vers 1 t/m 5A 

Dankgebed  

Collecte 

Zingen: NLB 416 (we staan)  

We bidden om de zegen van de Here (we staan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NIEUWS 

 

De collecten:  

Op het rooster staat voor vandaag:  Kerk / Evangelieverkondiging Israël / Next Move 

U kunt uw totale zondagse bijdragen ook overmaken naar de bankrekening van de kerk:  

NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

Vrouwenvereniging: 

Op D.V. woensdag 27 november 14.00 komt de vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’ weer bij elkaar. 

De Bijbelstudie is uit “Vrouw” het sept/okt nummer. Onderwerp: vrucht dragen door de Heilige Geest. 

 

Schoenendoos Actie: 

LET OP!!!  

Tot uiterlijk vandaag kunt u de schoenendozen inleveren in de Schakel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liederen: 

 
Morgendienst 
Psalm 99: 1 

1. God is Koning, Hij 
sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. 
Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 

Psalm 84: 1 en 2 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

Opwekking 642 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 

Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
 
 

 



 

 

refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 

't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier." 
 
refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 

'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Elke stap 
(Het gehele lied wordt alleen door de kinderen gezongen) 

1. U bent God, U bent goed; 
en ik prijs Uw grote naam. 
Elke stap die ik zet, laat zien 
dat ik mij niet schaam. 
Ik vertrouw op U, Heer, 
en in U vind ik mijn kracht, 
want U bent zoveel meer, 
dan ik ooit zelf had verwacht. 

2. Elke stap is mijn verklaring, 
dat ik echt voor U wil gaan. 
Met mijn hele hart U volgen; 
stap voor stap achter U aan. 
Ja, ik wil U beter kennen, 
leren zien wie U echt bent. 
Niets mag mij ervan weerhouden, 
U te dienen elk moment. 

 
3. U bent God, U bent goed; 

en ik prijs Uw grote naam. 

Elke stap die ik zet, laat zien 
dat ik mij niet schaam. 
Ik vertrouw op U, Heer, 
en in U vind ik mijn kracht, 
want U bent zoveel meer, 
dan ik ooit zelf had verwacht. 

4. Elke stap is mijn verklaring, 
dat ik echt voor U wil gaan. 

Met mijn hele hart U volgen; 
stap voor stap achter U aan. 
Ja, ik wil U beter kennen, 
leren zien wie U echt bent. 
Niets mag mij ervan weerhouden, 
U te dienen elk moment. 

 
5. Elke stap is mijn verklaring, 

dat ik echt voor U wil gaan. 
Met mijn hele hart U volgen; 

stap voor stap achter U aan. 
Ja, ik wil U beter kennen, 
leren zien wie U echt bent. 
Niets mag mij ervan 
weerhouden, 
U te dienen elk moment. 

6. Na na na na na na na na… 
Na na na na na na na na… 
Na na na na na na na na… 

 
 
 
 
 

 
Opwekking 727 

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. 

 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen 
in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
 
 
 

 



 

 

Mijn God, U vult mijn bord, 
U vult mijn beker. 

U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 

en wringen zich voor hen 
in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 

ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 

 
NLB 416 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 jou nabij op al je wegen, 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  bij gevaar, in bange tijden, 
  over jou Zijn vleugels spreiden. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 

 



 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  in Zijn liefde je bewaren, 

  in de dood je leven sparen. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Middagdienst 
Opwekking 123 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.    
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde   
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.   
 
Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.   
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.   
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:   
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.   
 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.   
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.   
Groot is Uw trouw, o Heer, Groot is Uw trouw, o Heer, 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 

De mensen die wij missen – Sela 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in Uw vrede. 

God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in Uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 



 

 

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 

We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 

Christus, Hij alleen! 
 

JdH 140: 1 en 2
1. Ik zie een poort wijd open staan, 

Waardoor het licht komt stromen, 
Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan 
Om vrede te bekomen. 
 
refrein: 
Genade Gods, zoo rijk en vrij! 

Die poort staat open, ook voor mij, 
voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 
 

2.Die open poort laat d’ingang vrij 
Aan wie komt binnenvlieden. 
Aan rijk en arm, aan u en mij 
Komt Jezus vrede bieden. 
 
refrein: 
Genade Gods, zoo rijk en vrij! 

Die poort staat open, ook voor mij, 
voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

OB Psalm 68: 10 
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons ’t eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
JdH 256 

1. Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit, 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
 
refrein: 
Tel uw zegeningen, één voor één, 
tel ze allen, en vergeet er geen. 

Tel ze allen, noem ze één voor één, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 

2. Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer, 
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer, 
tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên 
 
refrein: 
Tel uw zegeningen, één voor één, 
tel ze allen, en vergeet er geen. 

Tel ze allen, noem ze één voor één, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 

3. Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed, 
weet, uw Hemelvader geeft u overvloed. 
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop, 
schatten in de Hemel zijn uw blijde hoop. 
 
 
 

 



 

 

refrein: 
Tel uw zegeningen, één voor één, 

tel ze allen, en vergeet er geen. 
Tel ze allen, noem ze één voor één, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 

wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe, 
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. 

 
refrein: 
Tel uw zegeningen, één voor één, 

tel ze allen, en vergeet er geen. 
Tel ze allen, noem ze één voor één, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
JdH 836 
1. Op die heuvel daarginds, 

stond een ruwhouten kruis, 
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis is voor ons, 
toch het kostbaarst kleinood, 

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 
 
refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, 
tot de Heer' komt en met Hem het loon, 
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 
 

2. O, dat ruwhouten kruis, 
door de wereld gesmaad, 
heeft een wond're bekoring en macht. 

Want Gods Zoon liet Zijn troon, 
Hij droeg smaadheid en hoon, 
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht. 

 
refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, 
tot de Heer' komt en met Hem het loon, 
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 

 

 



 

 

3. Van dat ruwhouten kruis, 
met het bloed van Gods Zoon, 

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. 
Vol van schoonheid en pracht, 
vol van reddende kracht, 
voor een ieder die in Hem gelooft. 
 
refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, 
tot de Heer' komt en met Hem het loon, 
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 
 

4. Help mij Heer’ aan dat kruis  
trouw te zijn tot de dood.  
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.  
Want dat kruis droeg mijn straf,  
nam de schuld van mij af.  
’t werd de toegang voor mij tot Gods troon. 
 
refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, 
tot de Heer' komt en met Hem het loon, 

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 
 

JdH 283 
1. Vaste rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schauw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 

 

2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer, dat ik breng, 
niet de tranen, die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

 
 
 
 

 



 

 

3. Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirre of goud; 

moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 

 
4. Eenmaal als de stonde slaat, 

dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit de aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, — 
Rots der eeuwen, in Uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 
OB Psalm 43: 3 en 4 
3. Zend HEER’, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 

4. Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 
 

Psalm 84: 1 en 2 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 

 

 

 



 

 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

NLB 416 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 jou nabij op al je wegen, 
 met zijn raad en troost en zegen. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  bij gevaar, in bange tijden, 
  over jou Zijn vleugels spreiden. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  in Zijn liefde je bewaren, 
  in de dood je leven sparen. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
  tot wij weer elkaar ontmoeten, 
  in Zijn naam elkaar begroeten. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
 
 
 

 
 


