
 

 

 

Zondag 01 december 2024 

1ste Adventszondag 

 

 

Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn 

Adres : Provincialeweg 37, 9864 PA Kornhorn, tel. 0594-658289, scriba@cgkkornhorn.nl 

Website: www.cgkkornhorn.nl 
 

 

LITURGIE 

 

Dienst, 09.15u. br. B. Koerts 

 

Dienst, 14.00u. br. H. Helmus 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken Adventskaars en lezen HSV Jesaja 60 vers 1 

Zingen, LvdK: Psalm 25 vers 2 en 6 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen, LvdK: Psalm 90 vers 1 en 6 

Leefregels van God 

Gebed met voorbede en dankzegging 

Zingen: Opwekking 520 

Kindermoment 

Kinderlied: Ga je mee naar Betlehem? 

Bijbellezing: NBV’21 1 Koningen 3 vers 1-15 

Zingen, LvdK: Psalm 119 vers 44 en 47 

Preek 

Zingen, LvdK: Psalm 73 vers 9 en 10 

Kinderen komen terug 

Dankgebed 

Collecte 

Zingen: Opwekking 248 (we staan) 

We bidden om de zegen van de Here (we staan) 

 

NIEUWS 

Welkom en mededelingen  

Zingen: Opwekking 7 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen: Opwekking 763 

Gebed 

Zingen, LvdK: Gezang 117 vers 1 en 7 

Bijbellezing: NBV’21 Openbaring 10 en 11 

Overdenking: ‘Een wereldfeest’ 

Zingen: JdH 287 vers 1, 4 en 5 

Dankgebed  

Collecte 

Geloofsbelijdenis (we staan) 

Zingen, LvdK: Gez. 293 vers 1, 2, 3 en 4 (we staan)  

We bidden om de zegen van de Here (we staan) 

 
 

De collecten:  

Op het rooster staat voor vandaag:  Onderlinge Bijstand / Kerk / Jeugdwerk 

U kunt uw totale zondagse bijdragen ook overmaken naar de bankrekening van de kerk:  

NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

On Track!: 

Vandaag is er weer On Track! Alle groep 8-ers welkom! 

 

Collectemunten verkoop: 

Maandag 2 december van 19.00 tot 19.30. 
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Liederen: 

 
Morgendienst 
Psalm 25: 2 en 6 

2. Here, maak mij uwe wegen 
  door uw Woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen 
  en waarheen G' uw treden wendt; 
  leid mij in uw rechte leer, 
  laat mij trouw uw wet betrachten, 
  want Gij zijt mijn heil o Heer, 
  'k blijf U al den dag verwachten. 

 



 

 

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
  't allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal zelf zijn leidsman wezen, 
  leren hoe hij wand'len moet. 
  Wie het heil van Hem verwacht 
  zal het ongestoord verwerven, 
  en zijn zalig nageslacht 
  zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Psalm 90: 1 en 6 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 

6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

 
Opwekking 520 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 

dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht 
Als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
 
 



 

 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 

Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde, ) 
Getooid als een bruid ) 
Gaat mijn verlangen ) 2x 
Nog meer naar U uit. ) 

 

Ga je mee naar Betlehem? 
1. Ga je mee naar Betlehem? 

Dat is de bestemming. 
Ga je mee, daar vind je Hem, 
daar gaan wij naartoe. 
Betlehem, die kleine stad, 
waar Jezus werd geboren! 
Ga je met ons mee, zodat 
jij van Hem kan horen. 

2. Ruth ging met Naomi 
terug naar Betlehem 
en David werd er koning, 
daar koos God voor Hem. 
Micha profeteerde 
dat in Efrata 
een Koning wordt geboren. 
Kom toch mee en ga…

 
3. Ga je mee naar Betlehem? 

Dat is de bestemming. 
Ga je mee, daar vindt je Hem, 
daar gaan wij naartoe. 

 
4. Jozef en Maria gaan, 

uit hun eigen stad vandaan. 
Jezus, al zolang verwacht, 
wordt geboren in de nacht. 
Wijzen uit een land heel ver 
zien in Betlehem een ster. 

Leggen hun geschenken neer 
voor de pasgeboren Heer. 

 

5. Ga je mee naar Betlehem? 
Dat is de bestemming. 
Ga je mee, daar vind je Hem, 
daar gaan wij naartoe. 
Betlehem, die kleine stad, 
waar Jezus werd geboren! 

Ga je met ons mee, zodat 
jij van Hem kan horen. 

Psalm 119: 44 en 47 
44. Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond, 

laat uw beloften heel mijn leven schragen. 
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond, 
bevestig mij, dat mij verlossing dage. 
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond 
de vreugde van uw wet in 't harte dragen. 



 

 

47. Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht, 
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen. 

Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, 
wees Gij om mij genadiglijk bewogen. 
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht 
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge. 

Psalm 73: 9 en 10 
9. Nu blijf ik bij U altijd, 

God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 

Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 

10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 

Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

Opwekking 248 
God is getrouw, Zijn plannen falen niet. 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet. 
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen. 
En ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, 
volvoert Zijn hand. 
 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast. 

Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. 
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. 
En d’adem Zijner lippen overmant  
de tegenstand. 
 
 
 
 
 
 



 

 

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk Zijn heilsgeheimen weten. 

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten! 
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 

 
Middagdienst 
Opwekking 7 

Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 

zingt 't gans heelal Uw 
naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen Uwe naam ter eer, 
heel Uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze 
God, de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde zijn van Uw 
grootheid vol. 

Hemel en aarde zijn van Uw 
grootheid vol. 
Halleluja. (4x)  
Amen. 

Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 

zingt 't gans heelal Uw 
naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen Uwe naam ter eer, 
heel Uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze 
God, de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde zijn van Uw 
grootheid vol. 

Hemel en aarde zijn van Uw 
grootheid vol. 
Halleluja. (4x)  
Amen.

 
Halleluja. (4x)  
Amen. 
 

Opwekking 763 
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 

zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 
 
refrein: 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
 
 

 



 

 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 

Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
 
refrein: 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
 
Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 

Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
 
refrein: 
O mijn Heer, ik heb U nodig;   ) 
elk moment, zo nodig.    ) 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  ) 2X 
O God, ’k heb U nodig.    ) 
 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 

O God, ‘k heb U nodig. (2x) 
 

Gezang 117: 1 en 7
1. Hoe zal ik U ontvangen, 

 hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
 der wereld hoogst verlangen, 
 des harten heiligst goed? 
 Wil zelf uw fakkel dragen 
 in onze duisternis, 
 opdat wat U behage 
 ons klaar en zeker is. 

 
7. Nog eens zal Hij verschijnen 

 als richter van 't heelal, 
 die 't hoofd van al de zijnen 
 voor eeuwig kronen zal. 
 Nog is die dag verborgen, 
 wacht hem gelovig af, 
 terwijl de grote morgen 
 reeds schemert boven 't graf. 
 

 



 

 

JdH 287: 1, 4 en 5 
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 

is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 

 
4. Open nu ook onze ogen 

voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij Uw naam verhogen, 

juichend voor Uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 
 

5. Wil van ons Uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf'lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door Uwe liefde 
eeuwig in Uw vreugde zijn. 

 
Gezang 293: 1, 2, 3 en 4 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
 mij geleidt des Heren hand; 
 moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
 Leer mij volgen zonder vragen; 

 Vader, wat Gij doet is goed! 
 Leer mij slechts het heden dragen 
 met een rustig, kalme moed! 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
 al begrijpt mijn ziel U niet. 

 Zalig hij, die durft geloven, 
 ook wanneer het oog niet ziet. 
 Schijnen mij uw wegen duister, 
 zie, ik vraag U niet: waarom? 
 Eenmaal zie ik al uw luister, 
 als ik in uw hemel kom! 
 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
 zo ik mocht ik durfde niet. 
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
 als Gij mij de keuze liet! 

 Wil mij als een kind behand'len, 
 dat alleen de weg niet vindt: 
 neem mijn hand in uwe handen 
 en geleid mij als een kind. 
 

4. Waar de weg mij brengen moge, 
 aan des Vaders trouwe hand, 
 loop ik met gesloten ogen 
 naar het onbekende land. 

 

 
 
 

 


