
 

 

  

Zondag 29 september 2024 
 

Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn 
Adres : Provincialeweg 37, 9864 PA Kornhorn, tel. 0594-658289, scriba@cgkkornhorn.nl 

Website: www.cgkkornhorn.nl 
 

  

LITURGIE  

Dienst, 09.15u. ds. A. Hoekman 

 

Dienst, 14.00u. ds. T. v.d. Wekken 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken Paaskaars en lezen Psalm 36 vers 10 

Zingen: Opwekking 123 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen, LvdK: Psalm 108 vers 1 en 2 

Leefregels van God 

Zingen, LvdK: Psalm 32 vers 1 

Gebed met voorbede en dankzegging 

Zingen, LvdK: Psalm 65 vers 1 en 2 

Kindermoment 

Kinderlied: Op reis! 

Bijbellezing: NBV’21 Johannes 8 vers 1-11 

Zingen, LvdK: Psalm 103 vers 3, 4 en 5 

Preek 

Zingen: Opwekking 315 

Kinderen komen terug 

Dankgebed 

Collecte 

Zingen, LvdK: Opwekking 462 (we staan) 

We ontvangen de zegen van de Here (we staan) 

 

 

Welkom en mededelingen  

Zingen, LvdK: Gezang 477 vers 1 en 2 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen, OB: Psalm 108 vers 1 en 2 

Gebed om de Heilige Geest 

Bijbellezing: NBV’21 Genesis 35 vers 1-15 

Zingen: ELB 147 vers 1, 5 en 6 

Preek: ‘We mogen opnieuw beginnen’ 

Zingen, LvdK: Psalm 138 vers 3 en 4 

Dankgebed  

Collecte 

Geloofsbelijdenis (we staan)  

Zingen: ELB 413 vers 1, 2 en 4 (we staan)  

We ontvangen de zegen van de Here (we staan) 

 

De collecten:  

Op het rooster staat voor vandaag: Kerk / Onderhoud fonds kerk / Kinderwerk 

U kunt uw totale zondagse bijdragen ook overmaken naar de bankrekening van de kerk:  

NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

Gemeentegids: 

De nieuwe gemeentegids ligt voor u/jou klaar in de postvakjes.  

 

Vrouwenvereniging: 

Op woensdag 2 oktober om 14.00 komt vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’ weer bij elkaar. 

De Bijbelstudie is uit ‘Vrouw’ het mei-juni nummer. Onderwerp: het zien van Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIEUWS  
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Liederen: 

Morgendienst 

Opwekking 123 
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. ) 
Er is geen schaduw van omkeer bij U.   ) 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  ) 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.  )2x 
 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is w trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.   
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.   

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:   
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.   
 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is w trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.   
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.   

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
   
Groot is Uw trouw, o Heer, Groot is Uw trouw, o Heer, 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Psalm 108: 1 en 2 

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. 

Uw lof te zingen is mijn lust. 

Maakt, harp en luit, den Here 

groot. Mijn lied begroet het 

morgenrood. Ik breng mijn 

lof, o Heer, U toe onder de 

volken en ik doe in ieder land 

mijn psalm weerklinken, daar 

'k hemelhoog uw trouw zie 

blinken. 

2. Ja, hoger dan het hemels 

blauw is, Heer, uw goedheid 

en uw trouw. Verhef U, dat 

uw aangezichte de hemel met 

zijn glans verlicht. Op aarde 

blink' uw heerlijkheid. Gord 

uw geliefden tot de strijd. Ten 

zege zij uw hand geheven, 

hoor mij, o Heer, wil antwoord 

geven.

 
 
 



 

 

Psalm 32: 1 
1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven  

en toegedekt al wat hij had misdreven,  
God rekent hem zijn dwalingen niet aan-  
heil hem, die recht voor God is komen staan!  
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,  
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,  
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,  
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
 

Psalm 65: 1 en 2 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. Wij zullen 

ons naar Sion keren waar Gij 

ons bidden hoort. Daar zal 

men, Heer, tot u zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, tot U, o 

redder uit ellende, die alle 

schuld vergeeft. 

2. Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld 

verloren terneerlag in het 

stof. Wij worden door U 

begenadigd die heilig zijt en 

goed. Gij die ons in uw huis 

verzadigt met alle overvloed. 

Op reis!
1. (alleen kinderen) 

Stel dat je een droomreis 

wint, waar wil je dan graag 
heen? Wie kies je uit om 
mee te gaan of vraag je 
iedereen? En zou je willen 
rijden, varen, vliegen als het 
kon? Wat zou je leren, zou je 
zien voorbij de horizon? 

 
2. (alleen kinderen) 

God zei: Mozes, luister goed, 

het is de hoogste tijd dat ik 
het volk van Israël van 
slavernij bevrijd. 
Egypte moet hen laten gaan. 
Neem jij ze bij de hand, en 
maak met hen die grote reis 
naar het beloofde land. 

 
 

 
 

3. (kinderen en gemeente) 

refrein: Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 
Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn 
licht. 
 

4. (alleen kinderen) 
De één gaat reizen als het 
kan, de ander als het moet. 
Maria ging per ezeltje en 
Jozef ging te voet. De wijzen 
reisden per kameel, leert 
hun geschiedenis. 
En Paulus stapte op de boot, 
en Jona ging per vis. 
 

 



 

 

5. (kinderen en gemeente) 

refrein: Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 
Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn 
licht. 
 

6. (alleen kinderen) 
Het leven is een lange reis, 

soms prachtig en soms naar. 
Soms lijkt het als vanzelf te 
gaan maar soms ook is het 
zwaar. Langs bergen en door 
dalen heen, soms voelt het 
warm, soms koud, maar God 
gaat altijd met je mee omdat 
Hij van je houdt. 
 

7. (kinderen en gemeente) 

refrein: Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 
Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn 
licht. 
 

8. (alleen kinderen) 
refrein: Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 
Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn 
licht. 

Psalm 103: 3, 4 en 5 

3. Hij is een God van liefde en 
genade, barmhartigheid en 
goedheid zijn de daden van 
Hem die niet voor altijd met 
ons twist, die ons niet doet 
naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze 
ongerechtigheden vergeldt, 
maar onze schuld heeft 
uitgewist. 

4. Zo hoog en wijd de hemel 
staat gerezen boven de 
aarde, is voor wie Hem 
vrezen zijn liefde en zijn 
goedertierenheid. Zo ver 
verwijderd 't westen is van 't 
oosten, zo ver doet Hij van 
hen die Hij wil troosten de 
zonden weg, ja Hij heeft ons 
bevrijd. 

 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
 
 
 
 



 

 

Opwekking 315 
Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 

doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. (3x) 

Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. (2x) 

Opwekking 462 
refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. (2x) 
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luisteren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 

In Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 



 

 

Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 

Middagdienst 
Gezang 477: 1 en 2 

1. Geest van hierboven, 

leer ons geloven, hopen, 

liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu 

mede aan een wereld die U 

verwacht! 

Wij mogen zingen van grote 

dingen, als wij ontvangen 

al ons verlangen, met 

Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons 

geven, als wij herboren 

Hem toebehoren, die ons is 

voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, Liefde die 

ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij 

ook lijden, Gij houdt ons bij 

de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons 

verkregen, Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden en onze 

koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet 

triomferen die naar U heten 

en in U weten, dat wij Gods 

Zonen zijn. Halleluja!

OB Psalm 108: 1 en 2 
1. Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

is tot Uw dienst en lof 

bereid; 'k zal zingen voor 

den Opperheer, 'k zal 

psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij, zachte harp, gij schelle 

luit, waakt op, dat niets uw 

klanken stuit'.  

'k Zal in den dageraad 

ontwaken en met gezang 

mijn God genaken. 

2. Ik zal, o Heer', Uw 

wonderdaan, Uw roem den 

volken doen verstaan; want 

Uwe goedertierenheid is tot 

de heemlen uitgebreid. 

Uw waarheid heeft noch paal 

noch perk, maar streeft tot 

aan het hoogste zwerk. 

Verhef U boven 's hemels 

kringen, en leer al d' aard' 

Uw grootheid zingen.

 
 
 
 



 

 

ELB 147: 1, 5 en 6 
1. Heer, ik hoor van rijke zegen,  

die Gij uitstort keer op keer;  
laat ook van die milde regen  
dropp’len vallen op mij neer. 

 Ook op mij, ook op mij, 
 dropp’len vallen ook op mij. 
 
5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,  

bloed van Jezus, rijk en vrij,  
Gods genade, sterk en machtig, 

 o, verheerlijk U in mij. 
 Ook in mij, ook in mij, 

 o, verheerlijk U in mij. 
 
6. Ga mij niet voorbij, o Herder! 
 Maak mij gans van zonden vrij. 
 Vloeit de stroom van zegen verder, 
 zegen and’ren, maar ook mij. 
 Ja, ook mij, ja ook mij, 
 zegen and’ren, maar ook mij. 

 

Psalm 138: 3 en 4 
3. Dan zingen zij, in God verblijd, 

aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.  

Groot is des Heren heerlijkheid,  

zijn majesteit ten top gestegen. 

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,  

op hem het oog die need'rig knielen.  

Maar ziet van ver met gramschap aan  

de eigenwaan van trotse zielen. 

4. Als, ik omringd door tegenspoed,  

bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,  

uw rechterhand zal redding geven.  

De Heer is zo getrouw als sterk,  

Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 

Verlaat niet wat uw hand begon,  

o Levensbron, wil bijstand zenden. 

 

 



 

 

ELB 413: 1, 2 en 4
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

wond’re stad, zo hoog gebouwd, 

nimmer heeft men op de deze aarde 

ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist’ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem. 

2. Heilig oord vol licht en glorie, 

waar de boom des levens bloeit 

en de stroom van levend water 

door de gouden Godsstad vloeit.  

 

refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist’ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem. 

4. Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem.   

refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem. 
 

 


