
 

 

  

Zondag 27 oktober 2024 
 

Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn 
Adres : Provincialeweg 37, 9864 PA Kornhorn, tel. 0594-658289, scriba@cgkkornhorn.nl 

Website: www.cgkkornhorn.nl 
 

  

LITURGIE  

Dienst, 09.15u. prof. G.C. den Hertog 

 

Dienst, 14.00u. prof. G.C. den Hertog 

 

Welkom en mededelingen 

Zingen, OB: Psalm 108 vers 1 en 2 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen, LvdK: Psalm 133 vers 1, 2 en 3 

Leefregels van God 

Zingen, LvdK: Psalm 119 vers 64, 65 en 66 

Gebed met voorbede en dankzegging 

Bijbellezing: NBV’21 3 Johannes 

Zingen, LvdK: Gezang 439 vers 1, 3 en 7 

Preek: ‘Vreugde dat een nieuwe generatie  

                     in de waarheid wandelt’ 

                (preektekst: 3 Johannes vers 4) 

Zingen, LvdK: Gezang 481 vers 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed 

Collecte 

Zingen, LvdK: Psalm 86 vers 3 en 4 (we staan) 

We ontvangen de zegen van de Here (we staan) 

 

 

Welkom en mededelingen  

Zingen, LvdK: Psalm 63 vers 1, 2 en 3 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen, LvdK: Psalm 90 vers 1, 6 en 8 

Gebed 

Bijbellezing: NBV’21 1 Samuël 3 

Zingen, LvdK: Gezang 329 vers 1, 2 en 3 

   (preektekst: 1 Samuël 3 vers 1 en 8-10) 

Zingen, LvdK: Gezang 395 vers 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed  

Collecte 

Geloofsbelijdenis (we staan)  

Zingen, LvdK: Psalm 89 vers 1 en 7 (we staan)  

We ontvangen de zegen van de Here (we staan) 

 

De collecten:  

Op het rooster staat voor vandaag: Kerk / Bloemenfonds / Red een Kind 

U kunt uw totale zondagse bijdragen ook overmaken naar de bankrekening van de kerk:  

NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

 

Zondagschool: 

Vandaag is de eerste “vakantie” zondag, er geen zondagschool. 

Volgende week 3 november komen we weer volop in actie. 

Kinderoppas is wel aanwezig. 
 
Vrouwenvereniging: 
Op D.V. woensdag 30 oktober 14.00 komt vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’ bij elkaar.  
De Bijbelstudie is uit het jan/febr. nummer: Leven voor God.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NIEUWS  
 

mailto:scriba@cgkkornhorn.nl


 

 

 

50 jarig jubileum 

 
In de schikking staan diverse bloemen, als teken 
van de veelkleurigheid van de gemeente. 
De bloemen symboliseren de verscheidenheid  

van het werk als 
predikant voor zoveel mensen. 
 

De cirkel verbeeld de tijd dat jullie in ons  

midden waren. 

 

De kaars staat voor het licht van God dat over  

ons schijnt. 

De Hedera staat voor Gods tegenwoordigheid,  

in liefde en ontferming. 

 

Het dienblad symboliseert het “dienen”. 

De herdersstaf die symboliseert een herder die  

zijn kudde (mensen) voor gaat.  

 

 

 

 

 

Liederen: 

Morgendienst 
Psalm 108: 1 en 2 

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

is tot Uw dienst en lof bereid; 

'k zal zingen voor den Opperheer, 

'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij, zachte harp, gij schelle luit, 

waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 

'k Zal in den dageraad ontwaken 

en met gezang mijn God genaken. 

2. Ik zal, o Heer', Uw wonderdaan, 

Uw roem den volken doen verstaan; 

want Uwe goedertierenheid 

is tot de heemlen uitgebreid. 

Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

Verhef U boven 's hemels kringen, 

en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 



 

 

Psalm 133: 1, 2 en 3
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 

van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 

Een liefdeband houdt hen tezaam. 

De zegen van Gods hoog verheven naam 

daalt op hen neer vol zoete tederheid, 

als olie die den priester wijdt. 

2. Als olie die Aärons baard en kleren 

met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 

voor wie eendrachtig samen zijn. 

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 

op Hermons top en daalt op Sion neer. 

't Wordt al een tuin voor God den Heer. 

3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 

hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 

en leven tot in eeuwigheid. 

Psalm 119: 64, 65 en 66 
64. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon; 

leg met uw woord beslag op mijn gedachten 

opdat ik in het licht der waarheid woon. 

Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 

Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 

dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 

65. Al uw geboden zijn gerechtigheid. 

Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 

Uw rechterhand geleide mij altijd; 

naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 

Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 

het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 

66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 

Onthoud mij uw getuigenissen niet. 

Ik was een schaap en had de weg verloren. 

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 
 



 

 

Gezang 439: 1, 3 en 7 
1. Hoe glanst bij Gods kindren het innerlijk leven, 

al zijn zij door zonlicht en regen verweerd. 
Wat hun door de Koning des lichts is gegeven, 
dat houden zij teder naar binnen gekeerd. 
Het hart van hun werken, 
dat niemand kan merken, 
verlicht hen met liefde in leven en sterven 
en doet hen de hemelse zaligheid erven. 

 
3. Uit Adams geslacht zijn zij allen geboren 

en hebben het aardse verlangen geproefd, 
zijn zondaren die aan het lichaam behoren, 

en eten en drinken naar dat het behoeft. 
In daag'lijkse zaken, 
in slapen en waken, 
zijn zij voor het aanzien niet anders dan and'ren, 
behalve dat zij in het licht willen wand'len. 
 

7. O Jezus, o schat die in 't hart is geborgen, 
o heimelijk sieraad dat glanst in de ziel, 
laat ons met U meegaan op weg naar de morgen, 
of 't kruis met zijn schaduw ook over ons viel. 

Hier leven terzijde 
in smaadheid en lijden, 
hier omgaan met Christus in stilte van binnen, 
daar eenmaal, zoals wij bemind zijn, beminnen. 

 
Gezang 481: 1, 2, 3 en 4 

1. grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 

 

 

 



 

 

2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

Psalm 86: 3 en 4 
3. Allen die als goden blonken 

zijn bij U in 't niet gezonken. 

Niets kan bij uw werk bestaan. 

Heel de wereld roept U aan. 

Alle volken komen samen, 

die Gij schept en roept bij name, 

buigen voor uw zetel neer, 

brengen uwen naam de eer. 

 

 

 

 



 

 

4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 

laat mij in uw waarheid wand'len. 

Voeg geheel mijn hart tezaam 

tot de vrees van uwen naam. 

Heer mijn God, ik zal U loven, 

heffen 't ganse hart naar boven. 

Ja, uw naam en majesteit 

loof ik tot in eeuwigheid. 

Middagdienst 
Psalm 63: 1, 2 en 3 

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 

naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 
2. Eens zag ik in uw tempelhof 

U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 

mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 

 
3. Wanneer ik wakend in de nacht 

mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 

Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Psalm 90: 1, 6 en 8
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 

 
6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 

is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 

dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
 
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 

Gezang 329: 1, 2 en 3
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 

met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
3. Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil'ge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
 



 

 

Gezang 395: 1, 2, 3 en 4 
1. O Heer, verberg U niet voor mij, 

wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 

 
2. En wees niet toornig over mij, 

wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 

 

3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 

 
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 

dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 

uw stem mag horen in mijn slaap. 
 

Psalm 89: 1 en 7 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 


