Zondag 23 maart 2025

Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn

Adres : Provincialeweg 37, 9864 PA Kornhorn, tel. 0594-658289, scriba@cgkkornhorn.nl

Website: www.cgkkornhorn.nl

LITURGIE

Dienst, 09.15u. br. K. Nijenhuis
Eredienst met en door de jeugd

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars en lezen NBV'21 1 Joh. vers 5
Zingen: Opwekking 770

Persoonlijk gebed (we staan)

Onze hulp en groet van God (we staan)

Zingen: JdH 150

Hoe God wil dat wij leven

Gebed met voorbede en dankzegging

Zingen: Opwekking 798

Kindermoment

Kinderlied: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Bijbellezing: NBV'21 Johannes 15 vers 9-17
Overdenking: ‘Vriendschap’

Zingen: Weerklank 306

Dankgebed

Collecte (luisteren: De wind draait - Matthijn Buwalda)
We bidden om de zegen van de Here (we staan)
Aansluitend zingen: JdH 928 (we staan)

NIEUWS

Dienst, 14.00u. ds. B. Visser

Welkom en mededelingen

Zingen, LvdK: Psalm 84 vers 3 en 6

Persoonlijk gebed (we staan)

Onze hulp en groet van God (we staan)

Zingen, LvdK: Psalm 131 vers 1,2en 3

Gebed

Zingen, LvdK: Gezang 14 vers 1,4en 5

Bijbellezing: NBV'21 Genesis 2 vers 8-25
MattheUs 3 vers 13 t/m

4vers 11
Zingen, LvdK: Psalm 8 vers 1, 3 en 6
Overdenking
Zingen, LvdK; Gezang 479 vers 1,2,3en 4
Dankgebed
Collecte

Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Hemelhoog 564 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Op heft rooster staat voor vandaag: Diaconie / Adoptiekinderen / Platform van kerken Westerkwartier
U kunt uw zondagse bijdrage ook overmaken naar de bankrekening van de kerk:

NL37RAB0O0323702064 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

Eris geen On Track! vandaag. Dit is verschoven naar volgende week.

Collectemunien verkoop:
Maandag 7 april van 19.00u tot 19.30u.



mailto:scriba@cgkkornhorn.nl

3% zondag van de 40dagentijd:

Prachtige tuin die God voor
de eerst mensen maakte.
Waar ze in vrede leven.

De eerste mensen aten van
de verboden vrucht.
God stuurt de mensen weg
uit de tuin.

De bloeiende cactus staat
voor Gods belofte dat er een
nieuwe tijd zal komen.

In de woestijn zullen
weer bloemen bloeien.
Er zal weer vrede zijn.

Liederen:

Morgendienst
Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



JdH

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

refrein:

‘TIk ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

150

. Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer

juist omdat wij 't al niet brengen

in 't gebed tot onze Heer.

. Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is 't , die ons schraagt.

. Zijn wij zwak, belast, beladen

en ter neér gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!

Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;

in zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.



Opwekking 798
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht

van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,

wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

refrein:

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

refrein:

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

Houd vol, houd vol, )
Hij laat niet los. )4x

refrein: (2Xx)

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.



Kinderlied: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
(kinderen)
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

(kinderen)

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden word Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan

als Hij roept: 'Het is volbracht!"

refrein: (kinderen & gemeente)

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

(kinderen)

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan!

refrein: (kinderen & gemeente)

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

(kinderen)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer.

refrein: (kinderen & gemeente)

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.



(kinderen)

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Uw genade is mij genoeg.

Uw genade is mij genoeg.

Weerklank 306
1.'k Geloof in God, Hij is mijn Vader,
almachtig Koning op Zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in Zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer.

2.Die, van de Heil’'ge Geest ontvangen
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf
diep in de dood daalde Hij af.

3.'k Geloof dat Hij ten derde dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God.
Vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.

4.00k wordt de Geest door mij beleden.
'k Geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heil'gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.



JdH 928
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Middagdienst
Psalm 84: 3 en 6

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.



Psalm 131:1,2en 3
1. O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

2. Heb ik mijn ziel niet naar Uw wil
gevoegdd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

3. Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israél, op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.

Gezang 14: 1,4 en 5
1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

4. De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Psalim 8: 1,3 en 6
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.



3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Gezang 479: 1, 2,3 en 4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Hemelhoog 564
1. Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen Uw naam!



. Voor Uw woord van genade, dank U wel.
Voor Uw woord van genade, dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.

In Uw kracht overwinnen wij.

O, Heer, wij prijzen Uw naam!

. Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,

met Uw liefde en heerlijkheid.

O, Heer, Wij prijzen Uw naam!

. U bent heilig, heilig, heilig Heer.
U bent heilig, heilig, heilig Heer.
Machtig God, zie ons staan.
Neem ons lied als lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen Uw naam!

. Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Wij verwachten U, Heer.

Hoor wij bidden: kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen Uw naam!

Wij verwachten U, Heer.

Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen Uw naam!



