
 

 

  

Zondag 15 september 2024 

startzondag 

Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn 
Adres : Provincialeweg 37, 9864 PA Kornhorn, tel. 0594-658289, scriba@cgkkornhorn.nl 

Website: www.cgkkornhorn.nl 
 

  

LITURGIE  

Dienst, 10.00u. br. K. Nijenhuis 

 

Dienst, 14.00u. Commissie startweekend 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken Paaskaars en lezen Psalm 36 vers 10 

Zingen: Opwekking 123 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen: DNP 105 vers 1 en 2 

Inleiding op de wetslezing 

Leefregels van God 

Zingen: DNP 105 vers 3 en 4 

Gebed met voorbede en dankzegging 

Kindermoment 

Kinderlied: Op reis! 

Bijbellezing: NBV’21 Genesis 12 vers 1-8 

Zingen: ELB 263 vers 1, 3, 5 en 6 

Preek: ‘Op reis’ 

Zingen, LvdK: Gezang 293 vers 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed 

Zingen: Wij zullen opstaan – Elly & Rikkert 

Collecte 

Zingen: NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4 (we staan) 

We bidden om de zegen van de Here (we staan) 

 

 

Welkom en mededelingen  

Zingen: NLB 542 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Zingen: JdH 13 

Bijbellezing: BGT Psalm 139 

Luisterlied: Op reis - Marcel & Lydia 

Overdenking: ‘Op reis: de toegang is vrij!’ 

Zingen: Opwekking 687 

Gebed  

Collecte 

Geloofsbelijdenis: we zingen JdH 460 (we staan)  

Zingen,: Ga met God (we staan)  

Zegenbede (we staan) 

 

De collecten:  

Op het rooster staat voor vandaag: Diaconie / Kerkelijke kassen / Zingeving 

U kunt uw totale zondagse bijdragen ook overmaken naar de bankrekening van de kerk:  

NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

Centraal overleg: 

Donderdag 19 september om 19.30 in de Schakel. 

We hopen weer iemand van elke vereniging en club te zien. 

 

Vrouwenvereniging: 

 

Op D.V. woensdag 18 sept komt vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’ voor het eerst 

in het nieuwe seizoen weer bij elkaar. We beginnen met een gezellige bijeenkomst, 

tijd 15.30 en sluiten af met een warme maaltijd. 

 

 

NIEUWS  
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Liederen: 

Morgendienst 
Opwekking 123 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. ) 
Er is geen schaduw van omkeer bij U.   ) 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  ) 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.  )2x 

 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is w trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.   
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.   
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:   
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.   



 

 

 
Refrein: 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.   
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.   
Groot is Uw trouw, o Heer, Groot is Uw trouw, o Heer, 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

     

DNP 105: 1 en 2 
1. Lof aan de HEER, elk volk moet weten 

hoe groot Hij is, hoe Hij wil heten! 

Zing voor zijn naam en maak muziek; 

zijn werk is groot, zijn naam uniek. 

Wie hulp verwachten van de HEER, 

wees blij van hart en geef Hem eer. 

2. Vraag naar de HEER te allen tijde; 

zoek Hem en blijf dicht aan zijn zijde. 

Hij toonde Jakobs nageslacht 

zijn wonderen, zijn grote macht. 

Volk door de HEER apart gezet, 

denk aan de woorden van zijn wet. 

DNP 105: 3 en 4 
3. God, die ons als zijn volk aanvaardde, 

is rechter van de hele aarde. 

Voor altijd blijft zijn woord van kracht, 

voor ons en voor ons nageslacht. 

De God van Abraham verbindt 

zich liefdevol aan ieder kind. 

4. Aan Isaak heeft de HEER gezworen 

dat hij altijd bij Hem mocht horen. 

Met Jakob deelde Hij zijn plan: 

‘Je erfenis is Kanaän; 

dat hele land is straks van jou, 

als teken van mijn grote trouw.’ 

 
 
 
 
 



 

 

Op reis!
1. (alleen kinderen) 

Stel dat je een droomreis 
wint, waar wil je dan graag 
heen? Wie kies je uit om 
mee te gaan of vraag je 
iedereen? En zou je willen 
rijden, varen, vliegen als het 
kon? Wat zou je leren, zou je 
zien voorbij de horizon? 
 

2. (alleen kinderen) 
God zei: Mozes, luister goed, 

het is de hoogste tijd dat ik 
het volk van Israël van 
slavernij bevrijd. 
Egypte moet hen laten gaan. 
Neem jij ze bij de hand, en 
maak met hen die grote reis 
naar het beloofde land. 

 
3. (kinderen en gemeente) 

refrein: Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 
Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn 
licht. 
 

4. (alleen kinderen) 
De één gaat reizen als het 

kan, de ander als het moet. 
Maria ging per ezeltje en 
Jozef ging te voet. De wijzen 
reisden per kameel, leert 
hun geschiedenis. 
En Paulus stapte op de boot, 
en Jona ging per vis. 
 
 
 

5. (kinderen en gemeente) 

refrein: Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 
Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn 
licht. 
 

6. (alleen kinderen) 

Het leven is een lange reis, 
soms prachtig en soms naar. 
Soms lijkt het als vanzelf te 
gaan maar soms ook is het 
zwaar. Langs bergen en door 
dalen heen, soms voelt het 
warm, soms koud, maar God 
gaat altijd met je mee omdat 
Hij van je houdt. 
 

7. (kinderen en gemeente) 

refrein: Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 
Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn 
licht. 
 

8. (alleen kinderen) 
refrein: Op reis, op reis, 
daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 
Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn 
licht. 



 

 

ELB 263: 1, 3, 5 en 6 

1. Door de wereld gaat een woord 

 en het drijft de mensen voort:  
 ’Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land dat Ik u wijs.’ 
 
 refrein: 
 Here God, wij zijn vervreemden 
 door te luist’ren naar uw stem. 
 Breng ons saam’ met uw ontheemden 
 naar het nieuw Jeruzalem. 
 

3. Menigeen ging zelf op pad 

 daar hij thuis geen vrede had. 
 Eeuwig heimwee spoort hem aan 
 laat ook hem uw woord verstaan. 
 
 refrein: 
 Here God, wij zijn vervreemden 
 door te luist’ren naar uw stem. 
 Breng ons saam’ met uw ontheemden 
 naar het nieuw Jeruzalem. 
 

5. Velen, die de moed begaf 
 blijven staan, of dwalen af. 
 Hunk’rend naar hun oude land. 
 Reisgenoten, grijp hun hand. 
 
 refrein: 
 Here God, wij zijn vervreemden 
 door te luist’ren naar uw stem. 
 Breng ons saam’ met uw ontheemden 
 naar het nieuw Jeruzalem. 
 

6. Door de wereld gaat een woord 
 en het drijft de mensen voort: 
 ’Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land dat Ik u wijs.’ 
 
 refrein: 
 Here God, wij zijn vervreemden 
 door te luist’ren naar uw stem. 
 Breng ons saam’ met uw ontheemden 
 naar het nieuw Jeruzalem. 

 



 

 

Gezang 293: 1, 2, 3 en 4 
1. Wat de toekomst brengen moge, 

 mij geleidt des Heren hand; 
 moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
 Leer mij volgen zonder vragen; 
 Vader, wat Gij doet is goed! 
 Leer mij slechts het heden dragen 
 met een rustig, kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
 al begrijpt mijn ziel U niet. 
 Zalig hij, die durft geloven, 

 ook wanneer het oog niet ziet. 
 Schijnen mij uw wegen duister, 
 zie, ik vraag U niet: waarom? 
 Eenmaal zie ik al uw luister, 
 als ik in uw hemel kom! 
 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
 zo ik mocht ik durfde niet. 
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
 als Gij mij de keuze liet! 

 Wil mij als een kind behand'len, 
 dat alleen de weg niet vindt: 
 neem mijn hand in uwe handen 
 en geleid mij als een kind. 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
 aan des Vaders trouwe hand, 
 loop ik met gesloten ogen 
 naar het onbekende land. 
 

Wij zullen opstaan - Elly & Rikkert 

Wij zullen opstaan 
En met Hem meegaan 
Straks als Jezus terugkomt 
Wij zullen opstaan 
En met Hem meegaan 
Als Jezus komt 
 
 
 
 

 



 

 

Blijf niet treuren 
Zit niet bij de pakken neer 

Sikkeneuren 
Helpt je toch niet meer 
't Zal gebeuren 
Dan komt de Heer 
De HEER… 
 
Wij zullen opstaan 
En met Hem meegaan 
Straks als Jezus terugkomt 
Wij zullen opstaan 
En met Hem meegaan 

Als Jezus komt 
 
Wij zullen opstaan 
En met Hem meegaan 
Straks als Jezus terugkomt 
Wij zullen opstaan 
En met Hem meegaan 
Als Jezus komt 

 
NLB 416: 1, 2, 3 en 4 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  bij gevaar, in bange tijden, 
  over jou zijn vleugels spreiden. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

  in zijn liefde je bewaren, 
  in de dood je leven sparen. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

  tot wij weer elkaar ontmoeten, 
  in zijn naam elkaar begroeten. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 

 

 



 

 

Middagdienst 
NLB 542 

1. God roept de mensen op weg te gaan, 

zijn leven is een reis: 

‘Verlaat wat gij bezit en ga 

naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

2. Het volk van God was veertig jaar, 

een mensenleven lang, 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaän. 

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 

4. Eer aan de Vader en de Zoon 

en aan de heilige Geest, 

God, die al voor de eerste mens 

belofte zijt geweest. 

JdH 13 

1. Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donk're dal ligt achter mij. 

En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen, 

welk een liefdevolle Vriend is Hij. 

refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar Zijn dierb're stem, 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
2. Ik wandel in het licht met Jezus, 

mijn ziel is Hem gans toegewijd. 

Met Hem verrezen tot nieuw leven, 

volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar Zijn dierb're stem, 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 



 

 

 
3. Ik wandel in het licht met Jezus, 

o mocht ik zelf een lichtje zijn, 

dat straalt temidden van de wereld, 

die gebukt gaat onder zorg en pijn. 

refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar Zijn dierb're stem, 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 

Op reis – Marcel & Lydia 

Stel dat je een droomreis wint, 

waar wil je dan graag heen? 

Wie kies je uit om mee te gaan, 

of vraag je iedereen? 

En zou je willen rijden, varen, 

vliegen als het kon? 

Wat zou je leren, zou je zien 

voorbij de horizon? 

 

God zei: Mozes, luister goed, 

het is de hoogste tijd 

dat Ik het volk van Israël 

van slavernij bevrijd. 

Egypte moet hen laten gaan. 

Neem jij ze bij de hand, 

en maak met hen die grote reis 

naar het beloofde land 

refrein: 

Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 

op naar het beloofde land. 

Op reis, op reis, 

met dat ene doel in zicht. 

Al is het soms wat donker, 

aan het einde brandt Zijn licht. 

 



 

 

De één gaat reizen als het kan, 

de ander als het moet. 

Maria ging per ezeltje 

en Jozef ging te voet. 

De wijzen reisden per kameel, 

leert hun geschiedenis. 

En Paulus stapte op de boot, 

en Jona ging per vis. 

 

refrein: 

Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 

op naar het beloofde land. 

Op reis, op reis, 

met dat ene doel in zicht. 

Al is het soms wat donker, 

aan het einde brandt Zijn licht. 

Het leven is een lange reis, 

soms prachtig en soms naar. 

Soms lijkt het als vanzelf te gaan 

maar soms ook is het zwaar. 

Langs bergen en door dalen heen, 

soms voelt het warm, soms koud, 

maar God gaat altijd met je mee 

omdat Hij van je houdt. 

 

refrein: 

Op reis, op reis, 

daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen, 

op naar het beloofde land. 

Op reis, op reis, 

met dat ene doel in zicht. 

Al is het soms wat donker, 

aan het einde brandt Zijn licht. (2x) 

 

 



 

 

Opwekking 687
Vrouwen 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Mannen 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Allen 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Allen 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

JdH 460
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde  
en in Jezus Christus, Zijnen enig geboren Zoon, 
onzen Here. 
Die ontvangen is van de Heil’gen Geest,  
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle,  
ten derde dage wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,  
des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om  

te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof in ene heilige,  
algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes;  
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen, 

met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Hear wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei Jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

3. Goa met God en Hij sal met dij goan, 
ien Sien liefde dij bewoarn, 
ien de dood ’t leevn spoarn. 

Goa met God en Hij sal met dij goan. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 


