
 

 

 

  

Zondag 2 maart 2025 
 

Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn 
Adres : Provincialeweg 37, 9864 PA Kornhorn, tel. 0594-658289, scriba@cgkkornhorn.nl 

Website: www.cgkkornhorn.nl 
 

  

LITURGIE  

Dienst, 09.15u. ds. R. Sietsma 

voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

Dienst, 14.00u. ds. R. Sietsma 

          belijdenisdienst 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken Paaskaars en lezen HSV Psalm 36 vers 10 

Zingen: NLB 218 vers 1 t/m 5 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen, LvdK: Psalm 98 vers 1 en 3 

Leefregels van God 

Gebed met voorbede en dankzegging 

Zingen, LvdK: Psalm 85 vers 3 

Kindermoment 

Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar 

Zingen: Engelen - Elly & Rikkert 

Bijbellezing: NBV’21 2 Koningen 6 vers 8-23 

Preek: ‘Heb jij al open ogen?’ 

(preektekst: Handelingen 12 vers 11) 

Zingen: Weerklank 500 vers 1, 2, 4 en 5 

Kinderen komen terug 

Dankgebed 

Collecte 

Zingen, LvdK: Weerklank 459 vers 1 en 2 (we staan) 

We ontvangen de zegen van de Here (we staan) 

Welkom en mededelingen  

Zingen: Opwekking 344 

Persoonlijk gebed (we staan) 

Onze hulp en groet van God (we staan) 

Zingen: Opwekking 520 

Gebed 

De twaalf artikelen 

Zingen: Opwekking 125 

Bijbellezing: NBV’21 Romeinen 6 vers 1-14 

                                   Kolossenzen 3 vers 1-4 

Preek: ‘Een nieuw leven, samen met  

               Christus Jezus, onze Heer’ 

(preektekst: Romeinen 6 vers 4) 

Zingen: Opwekking 428 

Belijdenis van het geloof 

Zingen: belijdenislied Opwekking 124 

Dankgebed 

Zingen: Opwekking 436 

Collecte 

Zingen: Opwekking 698 (we staan) 

We ontvangen de zegen van de Here (we staan) 

 

 

NIEUWS 

 

De collecten:  

Op het rooster staat voor vandaag: Wijkbezoekers / Diaconie / Schuldhulpmaatje 

U kunt uw totale zondagse bijdragen ook overmaken naar de bankrekening van de kerk:  

NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

Collectemunten verkoop: 

Maandag 3 maart van 19.00u tot 19.30u. 

Volgende verkoop is op maandag 7 april. 

 

Vrouwenvereniging: 

Op D.V. woensdag 5 maart om 14.00u komt vrouwenvereniging “Wees een Zegen” bij elkaar. 

De Bijbelstudie is uit “Vrouw” het januari/februari nummer. Onderwerp: genieten. 
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Morgendienst 

NLB 218: 1, 2, 3, 4 en 5 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

 
3. Dank U dat alle vogels zingen, 

dank U voor elke boom in bloei. 

Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

 
5. Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 

Dank U - o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 

Psalm 98: 1 en 3 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 



 

 

Psalm 85: 3 

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 

De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 

Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar 
(kinderen) 

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 

 
refrein: (kinderen en gemeente) 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 
 

(kinderen) 
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet. 

zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 

 
refrein: (kinderen en gemeente) 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 

 
(kinderen) 

3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis, 

uit liefde deelde met velen. 
 

 
 
 
 



 

 

refrein: (kinderen en gemeente) 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
 
(kinderen) 

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar: 
schrijf het op alle wegen. 

 
refrein: (kinderen en gemeente) 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
 

Engelen – Elly & Rikkert 
Ik ben nooit alleen,  
alleen in mijn bed, 

ik ben nooit alleen, 
er zijn engelen, engelen om mij heen. 
Ik ben nooit alleen  

als ik droom in de nacht, 
de Heer houdt de wacht, 
er zijn engelen, engelen om mij heen. 

Als ik slapen ga, staan zij klaar, 
zij beschermen mij tegen gevaar: 
engelen, engelen om mij heen. 
 
Ik ben nooit alleen, 
in ’t drukke verkeer, 
er zijn telkens weer engelen, engelen om mij heen. 

Ik ben nooit alleen, 
in ’t donkere bos. 
Hij laat niet los, 
er zijn engelen, engelen om mij heen. 

 
Als ik wakker ben, staan zijn klaar, 

zij beschermen mij tegen gevaar: 
engelen, engelen om mij heen, 
engelen, engelen om mij heen. 

 
 



 

 

Weerklank 500: 1, 2, 4 en 5 

1. Bescherming is er bij de Heer,  
beschutting voor de nacht. 
Hij is een toevlucht en een burcht, 
houdt over ons de wacht. 
 

2. De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt, 

brengt ons in veiligheid, 
Zijn vleugels spreidt Hij om ons heen, 
Hij geeft geborgenheid. 
 

4. Zijn eng’len waken over ons, 
God laat ons niet alleen, 
waar wij ook zijn, Hij is nabij, 

beschermend om ons heen. 
 

5. En roept een mens, hij vindt gehoor, 
God is er in zijn nood, 
ons leven wordt door Hem verhoogd, 
is sterker dan de dood. 
 

Weerklank 459: 1 en 2 
1. Op bergen en in dalen 

en overal is God. 

Waar wij ook immer dwalen 
of toeven, daar is God. 
Waar mijn gedachten zweven 

of stijgen, daar is God. 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God. 
 

2. Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij. 
Wie steunt op Zijn vermogen 

die dekt en zegent Hij. 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
heeft voor elk schepsel gaven, 

Hij zorgt voor ’t gans heelal. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Middagdienst 

Opwekking 334 
1. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen  

waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.  

  
refrein:  
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.  

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.  
  

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
 

refrein:  

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.  
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.  

 

3. Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
  
refrein:  

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.  

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.  

 
Opwekking 520 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart  
leer mij U kennen in vreugde en smart.  

Laat mijn gedachten op U zijn gericht,  
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
  
 
 



 

 

Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer,  

dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn vader en ik als Uw kind  
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is als wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk, 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

  
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid,   )  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit  ) 2x   

 
Opwekking 125

1. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.  

  

2. Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.  

  

3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein.  
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.  

  
4. Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop.  

U leeft en U verhoort mijn bede tot U.  
 
Opwekking 428 

1. Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.  

  
2. Genade die mij heeft geleerd  

te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook - als ik mij tot Hem keer  
dat God mij nooit verlaat.  

  



 

 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast  

en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.  

 
4. Als ik daar in Zijn heerlijkheid  

mag stralen als de zon,  

dan prijs ik Hem in eeuwigheid )  

dat ik genade vond.    ) 2x 

 

Opwekking 124 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.   
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.   
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. ) 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam.    ) 2x 
  

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.   
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.   
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  ) 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.    ) 2x 
  

Ik bouw op U,  mijn Schild en mijn Verlosser.   
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.   
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  ) 2x   
in rust met U die mij hebt voortgeleid.   ) 

 
Opwekking 436 

Onze Vader in de hemel, heilig is Uw naam.  

Laat Uw koninkrijk, spoedig komen.  
Laat Uw wil worden gedaan.  

In de hemel, zo ook hier op aard’.  
 

refrein:  
Want van U is het koninkrijk, )  

de kracht en de heerlijkheid, )  2 x  
tot in eeuwigheid.   )  
  
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.  
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen.  
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.  
  

refrein:  
Want van U is het koninkrijk, )  

de kracht en de heerlijkheid, )  2 x  
tot in eeuwigheid.   )  



 

 

En leidt ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van het kwaad.  
  
refrein:  
Want van U is het koninkrijk, )  
de kracht en de heerlijkheid, )  2 x  
tot in eeuwigheid.   )   

Amen. Amen 
 

Opwekking 698 
1. Ook al gaat mijn weg  

door een diep dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast, 

overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om want U bent nabij. 
  
refrein 1:  
En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen?  

Hij is toch bij mij?  Hij is toch bij mij?  
  
refrein 2:  

Nooit meer, nooit meer alleen,  
loop ik door de stormen heen.  
Nooit meer, nooit meer alleen,  

op de berg of in de dalen.  
Nooit meer, nooit meer alleen;  
Heer, U laat mij nooit meer alleen.  
  

2. En ik zie al de glans,  
in de verte, van het stralende licht,  
dat schijnt voor elk die volhoud en wacht.  

Maar tot aan die dag  
dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,  
is U te kennen al wat ik wil.  
 

refrein 1:  
En ik vrees geen gevaren meer, 

met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen?  
Hij is toch bij mij?  Hij is toch bij mij?  
  
 



 

 

refrein 2:  

Nooit meer, nooit meer alleen,  
loop ik door de stormen heen.  
Nooit meer, nooit meer alleen,  
op de berg of in de dalen.  
Nooit meer, nooit meer alleen;  
Heer, U laat mij nooit meer alleen.  

 
3. Ja, ik zie al de glans    )  

in de verte van het stralende licht  )  
maar tot aan die dag dat de schepping )  

wordt bevrijd van de pijn   ) 2x 
blijf ik u prijzen,     )  
blijf ik u prijzen     )  

 
refrein 2: (3x) 
Nooit meer, nooit meer alleen,  
loop ik door de stormen heen.  
Nooit meer, nooit meer alleen,  
op de berg of in de dalen.  
Nooit meer, nooit meer alleen;  

Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 


